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    28 januari 2024 

in de kerk van de Eenheid in 
Christus te Son 

4e zondag na Epifanie 
 

Thema: ‘Van hoofd naar hart’ 
Over ‘De vrouwelijke Wijsheid’ 

 
 
In stilte bereiden wij ons voor 

 
Pianospel  
 
Welkom 
 
Aanvangswoord 
Vandaag denken wij met elkaar na over ‘vrouwelijke wijsheid’. 
Aanleiding voor dit thema is een interview in Dagblad Trouw van 20 
januari jl.  in de serie ‘Tien Geboden’ van Arjen Visser met de 
schrijfster Ellen Heijmerikx. Zij groeide op binnen de christelijke  
gemeenschap van de Noorse Broeders die hun vrouwen vooral 
leerden  onderdanig te zijn en te zwijgen.  
De gevolgen die zij hiervan ervaarde, waren verbijsterend: ‘Vrouwen 
moesten onderdanig zijn, kregen kind na kind. Ik zag ze in de loop 
der jaren verslonzen, depressief worden…’. ‘Ach’, zeggen wij 
vervolgens: ‘maar wij hebben die mannelijke dominantie toch allang 
achter ons gelaten?!  Maar is dat zo……? En wat kunnen wij dan leren 
van de Wijsheid die in het Spreukenboek als een vrouw wordt 
omschreven? 
 
Aansteken tafelkaars 
 
Zingen: Lb  217 : 1 en 2 - De dag gaat open voor het woord des Heren 
 
Bemoediging en groet  

Gezegend de AANWEZIGE naar wie ons zoeken en ons verlangen 
uit gaat 
DIE  LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN 
Die in ons het licht ontsteekt, 
ONS VRIJHEID GEEFT EN ONS VERTROUWEN VRAAGT 
De vrede van de AANWEZIGE over ons bestaan,       
wie wij ook zijn en waar wij ook vandaan komen              
ZIJN VREDE OOK MET U.  
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Drempelgebed: 
  Eeuwige,  Ziel van al wat leeft, 

 Wees aanwezig, 
 kom ons tegemoet 
 te midden van het lawaai in ons leven van alledag. 
 Te midden van alles wat duister maakt. 
 Wees bij ons in de stilte in de ontmoeting 
 in de stem van ons hart. 
 Breng ons tot rust en maak ons heel, 
 breng ons thuis bij onszelf, bij elkaar 
 en zo bij U in vrede, vandaag  
 en tot in de eeuwen der eeuwen 

   Amen  
 
Zingen: Lb 217 : 4  en 5 – Wilt Gij vandaag…. 

 
Gebed om ontferming, beantwoord met het lied “Eeuwige, hoor ons 
aan” 
Tekst Ineke Lautenbach; melodie Gezang 221 Hervormde Bundel 1938 
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Glorialied: Lb 304: 1, 2 en 3 – Zing van de Vader 
 
Gebed bij de opening van de schriften 
 

Eerste lezing: uit Etty, de nagelaten geschriften van Etty Hillesum 
1941-1943, pagina 100 
 
‘Je kunt met je verstand niet alles beheersen, laat ook een beetje de 
bronnen van het gevoel en de intuïtie borrelen. Kennis is macht, dat 
weet ik en misschien verzamel ik ook daarom kennis, uit een soort 
geldingsdrang. Ik weet het eigenlijk niet. Maar Heer, geef me liever 
wijsheid in plaats van kennis. Of liever gezegd, alleen de kennis, die 
tot wijsheid voert maakt de mens, mij tenminste, gelukkig en niet de 
kennis die macht is. Wat rust, veel mildheid en wat wijsheid, als ik 
dat in me voel, gaat het me goed’.  
 

Wijsheidslezing: Spreuken 9 – NBV 21 
 

1Wijsheid heeft haar huis gebouwd, 
zeven zuilen heeft ze uitgekapt. 

2Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, 

haar tafel heeft ze gedekt. 

3Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd, 
zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: 

4‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ 
Wie geen verstand heeft roept ze toe: 

5‘Kom, eet het brood dat ik je geef, 
drink de wijn die ik heb gemengd. 

6Breek met je onnozelheid 
en betreed de weg van het inzicht, 
dan zal het je goed gaan.’ 

 

7Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot, 
wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt. 

8Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten, 
berisp een wijze, en hij mag je graag. 

 

9Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt, 
een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert. 

 

10Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, 
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. 

11Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven, 
ik voeg jaren aan je leven toe. 
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12Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van, 
als je spot, benadeel je jezelf. 

 

13Vrouwe Dwaasheid bazelt maar, 
door haar domheid heeft ze nergens weet van. 

14Ze zit bij de deur van haar huis, 
in een zetel, hoog in de stad. 

15Ze roept naar de voorbijgangers, 
naar hen die rechtdoor willen gaan: 

16‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ 
Wie geen verstand heeft roept ze toe: 

17‘Gestolen water smaakt verrukkelijk, 

geroofd brood is een lekkernij.’ 

18Maar wie zij naar zich toe lokt 
weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen, 
hij daalt af tot in het dodenrijk. 
 
 
Zingen: Lied “Wie leeft vanuit het hart”  
Tekst Marijke de Bruijne 
Melodie Gezang 416 Liedboek voor de Kerken 
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Eenvoudig zijn van hart 
Is puur zijn en oprecht, 
Hen brengt Gods Geest als hulp 
De Wijsheid als geschenk. 
Zij hebben niet de macht, 
Eenvoudigen van hart, 
Zij trekken slechts een spoor 
Van licht de wereld door 

 
 
Overweging 
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Pianospel 
 
Zingen Lb 849: 1, 2 en 3 – Zoek de wegen van de wijsheid 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Toelichting op de gaven door de diaken 
Collectedoel: Nederlands Bijbelgenootschap  
Rekeningnummer: NL74 SNSB 0266 3808 08 
 
Dank- en voorbeden, telkens beantwoord met de responsie 
‘Zuivere vlam’: 

 
Stil gebed  -  Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen. 
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Slotlied: “Door tijd en ruimte”  
tekst Michaëls liederlijk werkboek   

muziek melodie Lied 248 Nieuwe Liedboek (De dag door uwe gunst 
ontvangen) 
 
Door tijd en ruimte gaan wij mensen, 
als vogels in hun vrije vlucht, 
langs wegen van geboortepijnen, 
op zoek naar waarheid en geluk. 
 
Voor recht en vrede gaan wij mensen 
en vlechten woorden tot een streng 

van kracht en hoop op beter tijden  
door onvermogen , twijfel heen. 
 
Om heelheid, uitzicht gaan wij mensen, 
op lange reis die leven heet 
door medelijden, medeleven 
door goed en kwaad, met hart en ziel. 
 
Geef ons de moed om lief te hebben, 

door hoogte, diepte heen te gaan 
de broosheid van onszelf te kennen 
en bij Uw woorden stil te staan. 
 
Zegen, beantwoord met een gezongen AMEN: Lied 431c  

 
 
 
 

 
 
Pianospel 
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Lied 217: 1, 2, 4, 5 
Componist Willem Mesdag, Dichter Oda Swagemakers 

 
 
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen 
God onze Vader. 

 
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen  
ons doen en laten zuiveren en dragen,  
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen  
in onze wereld.  
 
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,  
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,  
zijn Geest geleide ons en onze aarde  
naar de voltooiing. 
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Lied 304 – Zing van de Vader 
 
Componist: Johann Crüger – ‘Lobet den Herren alle, die ihn ehren’ , Dichter: 
Henk Jongerius 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 
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Lied 849 
tekst Ruth C. Duck, vertaling Andries Govaart; melodie Donna Kasbohm 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Luister naar de stem van wijsheid, 
op de markt prijst zij haar waar. 
Hoor het woord dat mens geworden 

ware goedheid openbaart. 
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit 
vinden recht en trouw elkaar. 
 
3. Zuster wijsheid, kom en help ons, 
voed wie nieuw geboren wordt. 
Zielsvriendin en liefste naaste, 
wek het heilig licht in ons. 
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, 
om de aarde en om God. 
 


